
Kan je ooit de zon zien 
wanneer je blik omlaag 
gericht is en je nooit eens  
snel een kijkje omhoog waagt. 
Als je naar de bomen kijkt 
en dan het bos niet ziet.  
Als tranen telkens branden 
Jij geen uitweg ziet. 
 
Dan vraag ik je… 
 
kan je naar de bergtop 
zonder door het dal te gaan? 
zou je overwinnen 
zonder strijd om aan te gaan? 
zou je meer genieten 
als alles voor de wind gaat, 
als je in je leven 
ook anders ondervindt? 
 
Juist wanneer het donker is 
schijnt Hij met Zijn licht. 
Er komt misschien geen oplossing 
maar wel een vergezicht.  
Juist wanneer de dorst je kwelt 
schenkt Hij levend water; 
verzekert Hij: de redding komt. 
Hij geeft je hoop voor later. 
 
Als ik aan het einde 
van mijn reis de top bereik, 
en als er dan een bries waait 
ik over mijn schouders kijk, 
zie ik de weg die kronkelt 
vanuit het dal omhoog. 
En in het waterval daarnaast 
verschijnt Gods regenboog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juist wanneer het donker is 
schijnt U met Uw licht. 
Er komt misschien geen oplossing 
maar wel een vergezicht.  
Juist wanneer de dorst mij kwelt 
schenkt U levend water; 
verzekert U: ... 
... 
Juist wanneer het donker is 
schijnt Hij met Zijn licht. 
verzekert U: de redding komt. 
U geeft ons hoop voor later. 
 
 
 
 


