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1.
Er is honger in een stad.
Er is oorlog in een land.
Er is ruzie in de straat;
de wereld staat in brand.

2.
Er is wanhoop in je hart.
Er is twijfel in je hoofd.
Er is onrust in je ziel,
een angst die je verdoofd.

Hou je vast, hou je vast!
Hou je vast aan wat beloofd is
als je denkt dat er geen hoop is.
Hou je vast, hou je vast!
Aan wat groter dan je nood is,
aan wat sterker dan de dood is.
Hou je vast!

3.
Is mijn toekomst ineens zwart,
wordt mijn leven stil gezet
als de arts me heeft verteld
dat ik kanker in me heb.

4.
Als de slaap niet komen wil
en geen redding is in zicht,
mijn verdriet niet meer verdwijnt:
m’n kind op sterven ligt.

Hou me vast, hou me vast,
hou me vast en help mij verder,
mijn beschermer en mijn Redder.
Hou me vast, hou me vast,
U bent groter dan mijn nood is
U bent sterker dan de dood is.

Hou me vast, hou me vast,
hou me vast en help mij verder,
mijn beschermer en mijn Herder.
Hou me vast, hou me vast,
U bent groter dan mijn nood is
U bent sterker dan de dood is.
Hou me vast!
Hou me vast!
Hou me vast!


