Er staat een kruis op Golgotha

Tekst en muziek: Erik de Haan

1. Er staat een kruis op Golgotha
een kruis voor mij bestemd!
Maar de woorden galmen na:
kruisig, kruisig Hém!

2. Het is nacht op Golgotha

drie uur in duisternis.

Maar de hel houdt Hem niet vast,
niet in hechtenis.

3. Er hangt een Man op Golgotha
daar is hij afgeslacht.

maar Zijn woorden galmen na:
‘nu is het volbracht’!

Refrein a.
Hij bracht ons redding door lijden en pijn:
genade voor jou en mij,
Hij kwam en zag en vocht: Hij overwon;
Hij is: de redding nabij.

4. Er is een graf, een dodenplaats
daar is Hij neergelegd.

Stil tot op de derde dag

eenzaam doodsgevecht.

5. Het graf is leeg, de steen is weg
door handen, diep doorboord.
Dood: (waar is uw prikkel nu;)

niet het laatste woord!

Refrein b.
Hij brengt ons redding door lijden en pijn:
genade voor jou en mij.
Hij komt terug omdat Hij overwint;
Hij is de redding nabij.
Hij komt terug, Hij is onderweg;
Hij is de redding nabij.

6. Er stond een kruis op Golgotha
een kruis bestemd voor mij.

Maar het Lam ging in mijn plaats;
mijn bevrijder, dat is Hij!



