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In Uw huis waar ik mag wonen 

waar ik onderdeel mag zijn 

van allen die daar komen 

huis van mensen, niet van steen 

En in dat huis waar ik mag horen 

van het mooiste liefdeslied  

klinkt Uw stem in alle woorden; 

woorden uit Uw liefdesbrief. 

 

Het raakt m’n hart, het raakt mijn ziel, het raakt mijn hele bestaan 

Het laat niet los, het houdt me vast, het geeft mij kracht om door te gaan 

Ben ik onzeker, en ik twijfel, zie ik weer Uw woorden staan. 

Deze brief is ondertekend, ondertekend met Uw Naam. 

 

‘k Ben op zoek naar 1000 woorden 

en zelfs dat is niet genoeg     

kan ik U ooit zo antwoorden  

met dingen die ik voor U doe. 

ik weet mijn brief zal nooit perfect zijn 

en mijn daden niet volmaakt   

Toch ben ik bij U altijd welkom 

het is die Liefde die mij raakt. 

 

U raakt m’n hart, u raakt mijn ziel, U raakt mijn hele bestaan 

U laat niet los, U houdt me vast, U geeft mij kracht om door te gaan. 
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